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KERKDIENSTEN

Zondag 2 november
9.30 uur
Collecten

Woensdag 5 november

19.30 uur
Collecten

Zondag 9 november
09.30 uur
Collecten

Zondag 16 november
09.30 uur
Collecten

Zondag 23 november
09.30 uur
Collecten

Zondag 30 november

09.30 uur
Collecten

Zondag 7 december
09.30 uur
Collecten

Zondag 14 december
09.30 uur
Collecten

Maaltijd van de Heer
Ds. B. Keizer
Kerk in Actie — Zending (China) en kerk

Dankstond in de Hagha kerk te Heeg

Ds. J. Vonk en ds. A. Warnar

Kerk in Actie - Zending (Colombia, Dankdag)
en kerk

Najaarszendingsdienst

Ds. J. Lindeboom

Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)
en kerk

Ds. Van der Linden
Plaatselijke Diaconie en kerk

Eeuwigheidszondag

Mw. E. Stellingwerf-Vinke

Protestantse kerk - pastoraat (Nederland) en
kerk

1¢ Advent Kinderkerk

Maaltijd van de Heer

Ds. I. van der Pol

Kerk in Actie — Werelddiaconaat (Libanon,
Advent) en kerk

2¢ Advent Kinderkerk
Ds. |. Postma

Kerk in Actie- Zending (Rwanda, Advent) en
kerk

3¢ Advent Kinderkerk

Ds. Finnema

Kerk in Actie — Werelddiaconaat (Inida,
Advent) en kerk




Bij de kerkdiensten

Terugblik
Startzondag 14 september

Het jaarthema van de Start/Gemeentezondag is dit jaar: 'Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest'. Dit thema werd in de dienst uitgewerkt en
vormgegeven. Liederen sloten hierbij aan en ook de Bijbellezingen uit Jesaja
56: 3-7 en Handelingen 8: 26-40. In Jesaja gaat het over de verbondenheid van
God met zijn volk, die verder gaat dan alleen het volk Israél. Dit bleek in het
hoofdstuk uit Handelingen waarin het verhaal staat over Filippus en de kamerling
uit Ethiopié die tot geloof komt en zich laat dopen.

Er was dit keer geen overdenking maar er waren wel een paar activiteiten die
allemaal gericht waren om op een leuke en creatieve wijze met het thema bezig
te zijn. Zo kon een groep naar de consistorie en werd onder leiding van de
voorganger, pastor B. Fluit, een bijbelquiz gespeeld. Een andere groep ging met
hun telefoon het dorp in om foto's te maken om zo met andere ogen te ontdekken
waarin je iets van de Geest van God kunt herkennen. En er was een groep die
onder leiding van Bram Stellingwerf liederen zong waarin dit aspect van de
Geest naar voren kwam.

De kinderkerk had als opdracht een bril te maken en daarmee het thema “Kijk”
op een praktische manier in te vullen.

Het werd dus een anders dan anders dienst die werd afgesloten met een
gezellige nazit in It Reidhintsje met een kop koffie met iets lekkers en later nog
een hapje en een drankje.

ledereen die heeft meegewerkt aan het slagen van deze Startzondag en het
meenemen van de lekkertjes bij de koffie en drankjes, hartelijk dank!




Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 19 oktober namen twee ambtsdragers afscheid en één
ambtsdrager werd bevestigd. Deze dienst werd geleid door pastor B. Fluit.

Aan het woord kwam als voorzitter van de Diaconie. Zij bedankte als eerste die
zich 9 jaar lang niet alleen heeft ingezet als diaken maar ook onder andere in de
functie als vicevoorzitter en voorzitter. Daarnaast behartigde hij ook nog allerlei
andere zaken in kerkelijk verband.

Daarna werd bedankt die 4 jaar het ambt van diaken heeft vervuld en o.a. vol
toewijding betrokken is geweest bij de gezellige 'etentjes van de Diaconie'. En
daarnaast ook nog bij allerlei andere zaken.

In warme en hartelijke woorden schetste wat zij beiden in deze periode hebben
betekend, zowel in de kerkenraad als voor de gemeente. “Jullie zijn zeer
waardevolle krachten geweest!” zo vatte zij hun inzet samen. Dit werd
onderstreept met een prachtig herfstboeket dat hen overhandigd werd.

Zowel als blijven ook nog wat taken voortzetten in de diensten, maar nu niet
meer in de kerkenraad.

Daarna kwam de bevestiging van ouderling aan de orde. Aan werden een aantal
vragen gesteld die bij het ambt van ouderling horen. Nadat zij beloofd had haar
taak naar eer en geweten te vervullen en zich voor in te zetten, en ook de
gemeente werd gevraagd om haar hierbij te ondersteunen, werd ze bevestigd
en kreeg ze de zegen. Haar persoonlijke toespraakje daarna trof velen in het
hart.

Hierna werd haar een brandende kaars overhandigd, als symbool dat dit licht
met haar zal meegaan in de mooie maar mogelijk ook moeilijke momenten, die
dit ambt met zich mee kan brengen. En ook Fokje kreeg een boeket bloemen,
als positief steuntje in de rug voor de functie die haar wacht. Als gemeente
wensen we haar toe, dat haar hart warm mag blijven en zij een mooie en
waardevolle tijd in de kerkenraad tegemoet mag gaan!

P "
@y Atelier OZO



Vooruitblik
Eeuwigheidszondag

Op zondag 23 november vieren we in De Karmel
de Eeuwigheidszondag. Dit is de Laatste Zondag
van het Kerkelijk jaar waarop we de mensen die in
het afgelopen jaar zijn overleden, zullen
gedenken. We noemen hun namen en een
familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook
steken we een lichtje aan voor mensen die ons zijn
ontvallen en niet bij name genoemd worden maar
die we in ons hart meedragen. In de kerkdienst
krijgt iedereen de gelegenheid zelf een lichtje aan te steken voor een geliefde
om te gedenken, of dat overlijden nu korter of al langer geleden is.

Bij binnenkomst in de kerk mag u een lichtie meenemen om voorin de kerk bij
de bloemschikking aan te steken. Op die manier worden we al door het licht
omringd vanaf het begin van de viering. De ambtsdragers zullen dat begeleiden.

Mogelijk bent u die zondag op een andere plek en in een andere kerk om daar
iemand te gedenken. We voelen ons met u verbonden deze zondag. Na de
dienst is er zoals iedere zondag gelegenheid om koffie te drinken in “It
Reidhintsje”. In het volgende kerkblad zullen de namen genoemd worden die we
zullen herdenken.

Lichtje ontsteken in de Karmel ter nagedachtenis

Ook is er dit jaar weer gelegenheid om een kaarsje te
ontsteken in de Karmel om een dierbaar iemand die korter
of al veel langer geleden is gestorven, te gedenken.

Om iedereen hiervoor in de gelegenheid te stellen is de
kerk open op zaterdag 22 november van 16.30 uur tot
17.30 uur. Deze kaarsjes zullen ook weer aangestoken
worden in de Gedachtenisdienst op 23 november.

We nodigen u uit om zaterdagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle
muziek en iedereen die dat wil kan een kaarsje aansteken ter gedachtenis aan
iemand die je lief is en die je mist. Je kunt even gaan zitten, eventueel je verhaal
kwijt of na het aansteken van het kaarsje weer weggaan.

Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu wel of niet gelooft; je bent
van harte welkom!




Eeuwig leven voor jou

Ze zeggen dat je gestorven bent en dat is ook zo.
Jouw handen hebben de onze en de dingen om je heen losgelaten.
Jij kijkt niet meer door het raam naar het weer van vandaag.
Jij luistert niet langer als er ergens een deur opengaat
en jij zegt niet meer: “Kom binnen.”
Jij zegt de woorden niet meer, die je vroeger zei.
Het is stil geworden om jou heen.
Maar toch horen wij jou nog spreken en zien wij
met gesloten ogen wat jij deed,
toen je nog gaande en staande bij ons was.

Nee, jij zou pas echt dood zijn als wij jou konden vergeten,
en als je, weggewist uit ons geheugen, ons niet meer
bij zou staan met raad en daad van toen.

Dat doe je dus nog als we over jou verhalen vertellen
hoe je het leven zag en de mensen
en wat jij zou doen als je voor de vragen stond
waar wij voor komen te staan.

Nee, alles is nog niet voorbij.

Je leeft voort in onze verhalen over jou.
Onze handen kunnen je niet meer vasthouden,
maar wel onze woorden en de ogen van ons hart.
Daar zul jij blijven leven tot eens alles is volbracht
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want als je van iemand houdt,
dan laat je die mens eeuwig leven.

(dichter onbekend)




UIT DE KERKENRAAD

Oproep vanuit de kerkenraad

Onderstaande tekst is uitgesproken in de kerkdienst van 19 oktober door

Vele handen maken licht werk, dat heb ik afgelopen weken vaak gedacht. Maar
als er geen vele handen meer zijn in de kerkenraad wordt het werk moeilijker,
zo niet onmogelijk om alle taken te volbrengen. Laten we God vragen en op hem
vertrouwen. Dat zei één van onze voormalige ouderlingen altijd. Maar Hij kan
het niet alléén!

15 jaar geleden ben ik samen met in de kerkenraad gekomen. Er waren toen 14
kerkenraadsleden en een predikant. Nu zijn er nog maar 7 leden in de
kerkenraad en geen predikant. Ik ben heel trots dat we een fijn en vrij jong team
hebben en we staan allemaal nog steeds achter onze keuze om ons geloof
handen en voeten te geven. Maar we realiseren ons tegelijkertijd dat er nog
maar 2 leden zijn, die in de eerste 4 jaar zitten en de rest is al over hun “termijn”
heen. Net als ik, doen we dat, omdat we hart hebben voor deze gemeente en
het niet mee willen maken dat er geen gemeente meer is in ons dorp. Dat gaat
er namelijk van komen als er niemand is die mee wil besturen. Dan zijn we een
roerloos schip dat op zinken staat. Het water staat ons nu ook aan de lippen, we
zullen in deze situatie besluiten moeten maken of dingen moeten schrappen.
Momenteel hebben we geen voorzitter.

Gelukkig is er nu bij gekomen om te ondersteunen bij het pastoraat. Maar
voorheen waren er altijd 3 personen bij betrokken met een predikant. Er zijn nu
2 ouderlingen, als scriba en als voorzitter van de beroepingscommissie. als
voorzitter van de Commissie van beheer en als back-up. en ik zijn de enige
diakenen. Voorheen waren er 6, dus u kunt wel begrijpen dat wij samen niet
alles kunnen doen wat anders 6 personen deden. Wij zullen taken moeten laten
gaan. En dingen niet meer kunnen organiseren of gaan doen. Dat is dus niet
waarom wij hebben gekozen voor het kerkenwerk. Wij willen er met elkaar voor
staan dat het kerkenwerk kan doorgaan. Maar het kan deze winter al gebeuren,
dat er maar 1 ambtsdrager van dienst zal zijn op zondag.

Gelukkig kunnen we leunen op vele vrijwilligers, maar de kar moet toch
getrokken worden om deze vrijwilligers te ondersteunen.

Als je twijfelt en/of je geroepen voelt om ons te helpen, heel graag. Je kunt het
ook samen doen als echtpaar of goede vrienden of buren, dat verlicht je taak.
We staan allemaal open om u uit te leggen wat het inhoudt en wat u voor ons
kan betekenen. Je mag ook even meedraaien om te kijken of het bij je past.

Ik persoonlijk, heb het altijd als een verrijking ervaren om samen met een fijn
team de schouders eronder te zetten en mooie mensen te leren kennen. Wij



kunnen het niet alleen dus kom helpen om aan Gods woord, daad en kracht te
geven.

Gemeenteavond op woensdag 19 november

De beroepingscommissie is verheugd dat ds. Imko Postma onze gemeente als
ambulant-predikant gaat ondersteunen tijJdens onze vacante periode.

We willen jullie hierbij uitnodigen en de gelegenheid geven om kennis te
maken met ds. Imko Postma.

De avond begint om 20:00 uur in It Reidhintsje.

Kerkdienst online volgen

De kerkenraad vraagt zich af of iedereen, die dat wil, weet hoe hij/zij verbinding
kan maken met de website: kerkdienstgemist.nl Vanuit de kerk kan er iemand
langskomen om u daarbij te helpen als dat
nodig is. Dit kunt u doorgeven bij.
Natuurlijk vinden we het prettiger om
iedereen in de kerk te ontmoeten maar het
is een mooie aanvulling om als het niet
anders kan toch samen de dienst te vieren.

Rijdiensten

Voor leden die niet zelf naar de kerk

kunnen komen is er een rijdienst opgezet. Codrdinator is Dhr. J. Bobbink. Hij is
te bereiken op tel.nr..

Als u vroegtijdig doorgeeft wanneer en hoe laat u
opgehaald wilt worden zal hij zorgen dat u de dienst
bij kunt wonen, en dan wilt u vast ook graag voor een
kopje koffie blijven na de dienst in It Reidhintsje.

We hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn om
toch samen gemeente te kunnen zijn ook al kunt u
niet zelf naar de dienst komen.




Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Paaskaars

De Paaskaars van vorig jaar is overhandigd aan. Wij danken hem voor zijn inzet
vVOoor onze gemeente.

Nieuwe laptop

Voor het Beamtaem is een nieuwe laptop aangeschaft ter vervanging van de
oude. Hierdoor kunnen zij ook gebruik maken van de nieuwste internet
faciliteiten om de kerkdiensten te ondersteunen.

Verhuur Pastorie

Tot eind augustus heeft de familie (J.S. Hoekstrastrjitte) de pastorie gebruikt als
tijdelijke woning vanwege de verbouwing van hun eigen woning.

Vanaf september maakt tijdelijk gebruik van de pastorie.

Hij is teruggekomen uit het buitenland en is op zoek naar een definitieve woning.

Onderzoek samenwerking

We zijn dringend op zoek naar iemand die de kerkelijke financiéle administratie
kan doen. heeft het al vele jaren voor ons gedaan en hij heeft begin dit jaar al
aangegeven te zullen stoppen met zijn werkzaamheden. Tot op heden hebben
we niemand kunnen vinden die deze taak over zou willen nemen. Om die reden
zoeken we nu ook naar samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in onze
ring om de financiéle administratie gezamenlijk onder te brengen.

Schoonmaakdag

Op initiatief van de koster is er weer een uitvraag gedaan om op 18 oktober te
helpen bij de jaarlijkse schoonmaak van de kerkelijke gebouwen. Met ruim 22
enthousiaste gemeenteleden hebben we de binnen- en buitenkant van De
Karmel, It Reidhintsje en het plantsoen aangepakt. Ook is de begroeiing rondom
de pastorie gesnoeid.

Allen hartelijk dank voor jullie inzet!!!

’ﬁl e 4:_ ;
MER =
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Vanuit de Diaconie
Diaconiecollectes voor de komende periode m
2 november - Kerk in Actie - Zending (China)

Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving
vanuit de overheid. Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld
actief in de ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van verslaafden, of
hebben preventieprogramma's rond verdovende middelen en HIV/AIDS. De
Chinese Raad van Kerken ondersteunt plaatselijke kerken met advies en
diaconale trainingen.

9 november - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)

Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige
wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40
procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is
als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding
bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die
hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen
staan en geeft de kansarme kinderen in Pretoria een toekomst.

16 november - Plaatselijke en algemene diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale
projecten in de buurt of provincie, waaraan we, dankzij uw gift, een bijdrage aan
kunnen leveren.

23 november - Protestantse Kerk - Pastoraat (Nederland)

Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar,
aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de
kerk. Bij momenten van rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan
gemeenteleden, maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun
verdriet. Dan wordt de kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde. De
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals bij de
scheepvaart, in gevangenissen of bij studenten.

30 november - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Libanon, Advent)

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de
kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen
cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen

familieleden en buren.
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7 december - Kerk in Actie - Zending (Rwanda, Advent)

Na de genocide van 1994 startte Mama Rose Mwana Ukundwa (Geliefd Kind)
op, een opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de
organisatie ieder jaar 1300 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben
met hiv of andere beperking. Het doel is om kwetsbare kinderen een veilig thuis
bieden. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers
ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport
en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet
bent, ben je geliefd en heb je een toekomst.

14 december - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (India, Advent)

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen
met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen
aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet
naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 200
migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een
jaar kunnen de kinderen doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt
SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelike verzocht om uw
collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie
(NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van de
dienst. De Diaconie zal dan zorgdragen dat de collecte op de juiste plaats
terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct
doneren op de website van Kerk in Aktie: www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/collectes

Sint Maarten en de Voedselbank

Ook dit jaar gaan we op 11 november weer samen
met alle kinderen van het dorp starten met Sint
Maarten. Het is al een aantal jaren een traditie, en
we hopen dan ook dat er weer veel kinderen bij
aanwezig zullen zijn. De start zal ongeveer om 17.30
uur bij de Sint Michaélkerk zijn.

Op 11 november zal ook weer de actie voor de Voedselbank beginnen. Hier
doen beide kerken en zo mogelijk de school aan mee. U kunt uw meegebrachte
levensmiddelen en DE punten achter in de kerk kwit.

U doet toch ook weer mee!!!

Werkgroep Diaconie en organisatie Sint Maarten
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‘WM? VOEDSELBANKEN. /L

De Diaconie van De Karmel heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven m.b.t.
de inzamelactie voor de Voedselbank. De voedselbank Sneek-Wymbritseradiel
geeft iedere week voedselpakketten uit en voedt hiermee ongeveer 150
monden. Met acties krijgen wij extra eten binnen en nu met de feestdagen in het
vooruitzicht is het heel fijn dat wij onze deelnemers wat extra’s in het pakket
kunnen geven.

Er werd mij ook gevraagd wat wij specifiek nodig hebben. In principe zijn we blij
met alle eten dat houdbaar is. Waar wij geen voorraad van hebben is hagelslag,
een bakproducten, bussen slagroom en chocolademelk. Hiermee zouden we
heel erg blij zijn.

De inzamelactie in Woudsend begint met Sint Maarten en eindigt net voor
Sinterklaas. Voor wat betreft De Karmelkerk betekent dit dat er voedsel
ingebracht kan worden vanaf zondag 16 november t/m zondag 30 november
2025. In de hal van de kerk staat een mand waar u uw donatie in kan doen. Bent
u niet in de gelegenheid om uw donatie in de kerk te brengen, dan mag u het
ook wel bij mij aan huis brengen. Mijn adres is dr. Bongastrjitte 8. Ben ik niet
thuis dan mag u het wel onder de carport zetten.

Namens de Voedselbank Sneek- Wymbritseradiel wil ik u bij voorbaat danken
voor uw bijdrage.

Trynke Hospes
Tel.

Bericht van de beroepingscommissie

Beste gemeenteleden,

Het is alweer een tijdje geleden dat we een bericht hebben geplaatst puur vanuit
het feit dat er ook geen nieuws was. Nu is dat anders en heuglijk nieuws wat ons
betreft.

Aangezien het helaas nog niet is geslaagd om onze vacature in te vullen hebben
we na de zomer verzoek gedaan bij het mobiliteitsbureau van de PKN om ons
te koppelen aan een tijdelijke predikant. Bijvoorbeeld een emeritus-predikant.
Begin oktober heeft het mobiliteitsbureau gereageerd op ons verzoek met het
bericht dat ze mogelijk een geschikte kandidaat hebben gevonden.
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Er heeft kort daarna een gesprek plaatsgevonden en we zijn verheugd dat ds.
Imko Postma onze gemeente als ambulant-predikant gaat ondersteunen tijdens
onze vacante periode. Per 1 december voor 10-uren in de week. Binnenkort
vindt een gesprek plaats welke taken hij binnen deze uren voor onze gemeente
kan invullen.

Imko zal zich tijdens de aanstaande gemeenteavond aan de gemeente
voorstellen en ook vertellen hoe hij zijn rol als ambulant-predikant ziet.
Wees allen van harte welkom om kennis te maken. Wij zijn zeer verheugd dit
nieuws te kunnen delen. Ons beroepingswerk gaat hiermee ‘gewoon’ door en
we hopen natuurlijk dat we op korte termijn de vacature met een vaste predikant
mogen invullen.

Met vriendelijke groet namens de beroepingscommissie,
Wieger Postma

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

\ Alwéeér is het tijd om een stukje voor ons kerkblad te
T N

e NP schrijven vanuit het pastoraat. Het is moeilijk om

// Omzien \\ steeds weer een onderwerp te vinden als ik weinig

Iy naarelkaar: 4} input krijg vanuit de gemeente. Ik weet dat er ziekte

» dat doe je e is, dat mensen soms een luisterend oor nodig

samen! " hebben maar ik weet niet altijd wie dat zijn. Daarom

\ / kunnen de namen ook niet genoemd worden en blijft
dit stukje meestal oppervlakkig en algemeen.

Gelukkig kan ik u meedelen dat mij gaat helpen in het pastorale werk en ook
komt ons team versterken. We hopen dat de drempel lager wordt als u meer
mensen kunt contacteren om u uit te spreken over wat voor zaken dan ook.

Er zijn mensen in onze gemeente die kampen met gezondheidsproblemen en
verdriet, na een overlijden of andere tegenslagen. Laten we niet vergeten om
kracht en liefde van God te vragen voor onszelf en onze naasten.

Rest mij u een fijne herfst toe te wensen en tot ziens.
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Verjaardagen

UITLEG

De geschiedenis van het ontstaan van het liturgisch wandkleed

Het was in het najaar van 1993 dat er een oproep werd
gedaan voor het maken van een wandkleed voor aan
de muur in de toen nog Hervormde kerk. De beide kerk-
genootschappen waren nog Samen-op-Weg met de
bedoeling ooit samen te gaan als PKN-gemeente. Dat
gebeurde in 2004 toen de landelijke synodes besloten
tot één kerk samen te smelten, samen met de
Evangelisch Lutherse Kerk. Maar dit even ter zijde.

Aanvankelijk zou het een Hongerdoek worden maar na een vergadering met
een aantal vrouwen die zich hadden opgegeven om hieraan mee te werken,
werd het een liturgisch wandkleed, zodat het permanent te zien zou zijn en niet
alleen in de 40-dagentijd. Op die manier zou het een blijvende plaats in de
eredienst krijgen.

Met verve werden de ideeén aangedragen, onder de bezielende leiding van
onder andere Ocky Verkerk-Cuperus en Maria Vis-Schuller. Vrouwen die
onlangs zijn overleden en die we nu op deze wijze nog even een eerbetoon
willen geven, evenals de andere vrouwen die aan dit enorme wandkleed hun
steentje hebben bijgedragen. Er werd met elkaar besloten met welke techniek
er gewerkt zou worden. Met algemene stemmen werd gekozen voor een
quilttechniek in de vorm van een Weddingring. Die ring gaf de ruimte waarin de
diverse kerkelijke symbolen een eigen plek konden krijgen. Zo'n Weddingring
symboliseert de trouw en verbondenheid tussen man en vrouw. Maar in dit
wandkleed stond dit symbool als relatie tussen Christus en de gemeente als zijn
bruid. De veelkleurigheid van de patronen in het doek wekte de indruk van een
glas-in-lood-raam in oude kerken.

Carly Houtsma nam de technische leiding op zich voor deze zeer intensieve
manier van het op elkaar naaien van vele lapjes stof. Een enorm gedulds- en
precisiewerkje! In het bijbehorende boek dat ter inzage bij het wandkleed ligt,
kun je de vele tekeningen en foto's zien, hoe er hier met heel veel plezier en
inzet aan is gewerkt.
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In een speciale dienst werd een jaar later, op zondag 27 november 1994, het
kleed onthuld in een tjokvolle kerk waarin de vrouwen die hieraan hebben
meegewerkt, eens flink in het zonnetje konden worden gezet.

Het kleed hangt er nu al 31 jaar en is inmiddels flink verschoten. Maar hopelijk
zal de herinnering aan de geweldige inzet en saamhorigheid van deze vrouwen
bij het werken aan dit kunstwerk, niet verbleken.

JEUGD

Karmeljeugd

Op zondag 19 oktober kwamen we om 11.30 uur bij elkaar in ‘t Reidhintsje.
Omdat daar nog allemaal mensen aan het koffie drinken waren, gingen wij eerst
naar de ruimte in de kerk (consistorie).

We deden een spel met kaartjes: iedereen moest een kaartje pakken met een
vraag erop. Het waren vragen over het geloof, bijvoorbeeld:

Wat vind jij in de kerk?

Zou je armoede kunnen bestrijden?

Als je iets tegen God mag zeggen, wat zou dat dan zijn?

Dit waren best wel moeilijke vragen!

Daarna gingen we naar 't Reidhintsje om de tafel klaar te maken. We gingen
met elkaar broodjes knakworst eten. Heel lekker!

Het was leuk met elkaar en voor de Kerst gaan we misschien nog een keer
afspreken.

AGENDA
Dinsdag 11-11 Sint Maarten om 17.30 uur en start voedselbankactie
Dinsdag 18-11 Kofje yn ‘e Karmel om 10.00 uur
Woensdag 19 -11 Gemeenteavond om 20.00 uur
Vrijdag 21-11 Etentje van de Diaconie
Zaterdag 22-11 Lichtje ontsteken in de Karmel vanaf 16.30 uur
Vrijdag 12-12 Kryst yn Waldsein vanaf 16.00 uur
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OVERIGE

Waldsein

Op vrijdag 12 december van 16.00 tot 21.00 uur, zijn we er weer met het
gezellige Kryst yn Waldsein.

Kom met vrienden en familie, al wandelend langs de kerstbomen, glanzende
lichtjes, verwarmende vuurkorven, helemaal in de stemming voor de
feestdagen. Vanaf 16.00 uur is er live muziek op verschillende plekken in de
alde kern. Het Mienskips-orkest speelt dit jaar in De Karmel van 19.00 tot 20.00
uur. Wandelend door de Mid- en Molestrjitte ruik je de gluwein, warme
chocolademelk, snert en ambachtelijke lekkernijen. Bij de Nije Buorren zijn leuke
cadeaus te vinden.

Nieuw dit jaar is het "Kerstplein” bij de voormalige peuterschool in de Midstrjitte.
Geniet van de sfeervol verlichte huizen en molens vol unieke cadeaus, brocante,
trendy huis- en kerstdecoraties, kunstpresentaties en warme wintermode.

In de sfeervolle Sint Michaél kerk kun je vele kerststallen zien en aan de
Midstrjitte kant kun je kerststukjes en -versiering kopen.

Laat je inspireren en geniet van de warme Woudsender sfeer.

Volg onze Facebook-pagina Kryst yn Waldsein voor meer informatie over
activiteiten en deelnemers.

Vrijwillige hulpdienst de Helpende Han is los!!

Tijdens Woudsend Bloeit heeft de werkgroep Zorg en Welzijn een mooie
presentatie georganiseerd over de hulpdienst de Helpende Han van Top en
Twel. Hierin kregen de gasten uitleg over hoe zij de afgelopen jaren te werk zijn
gegaan en voorbeelden uit de praktijk. TijJdens deze avond hebben zich de
eerste vrijwilligers zich hiervoor aangemeld. Ook de eerste hulpvraag is al
gesteld! En uitgevoerd.
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Helpende Han Woudsend:

De eerste 13 vrijwilligers staan klaar om u te helpen.
De Helpende Han biedt hulp in situaties waarin een persoon of gezin het tijdelijk
niet redt. U kunt hier denken aan:

¢ inspringen in noodsituaties in een huishouding

e kleine, niet structurele, klusjes in huis en tuin

e boodschappen in eigen en omringende dorp(en)

e wandelen en fietsen met jongeren, ouderen of revaliderende personen
e autovervoer en/of begeleiding naar huisarts/tandarts of ziekenhuis

e kortdurend gezelschap houden van ouderen (2,5 uur)

Hoe kunt u de helpende Han bereiken?

U kunt dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met. De
hulp dient minimaal 24 uur van tevoren aangevraagd te worden. U krijgt dan de
dag-coodrdinator aan de telefoon. En zij zal 1 van de vrijwilligers aan uw
hulpvraag koppelen.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Graag! Geef naam en emailadres door
en welke hulp u kunt bieden en dan zorgen we er met elkaar voor dat we een
mooi platvorm worden voor en door Woudsend

Meer info: Folder Helpende Han is huis aan huis bezorgt. Bewaar deze goed en
kijk anders ook op; www.woudsendonline.nl/voorzieningen/helpende-han
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Mission Possible viert 15 jaar: samen aan tafel voor Hoop

Wat begon met een pan soep op een

elé[!i\}i koude staathoek in Moskou, is uitgegroeid
G py VL tot een internationale beweging van Hoop
= r‘i /| (,BMISSIOHI OSSIb|€ en hulp. Mission Possible Nederland viert
' dit jaar haar 15-jarig bestaan met een
bijzonder jubileum: een soepboek vol verhalen en recepten die symbool staan

voor liefde, verbondenheid en verandering. Vraag nu via onze website jouw
gratis soepboek aan!

In het digitale jubileumboek zijn vijftien unieke soeprecepten verzameld uit de
landen waar Mission Possible actief is. Van de vertrouwde Groninger
mosterdsoep tot Armeense Khash, elke soep vertelt een verhaal. Niet alleen van
smaak, maar van mensen die ondanks moeilijke omstandigheden perspectief
vonden. Soep is voor Mission Possible meer dan voedsel; het is een gebaar van
troost, een uitnodiging tot gesprek en vaak het begin van hulpverlening.

De kracht van Mission Possible ligt in de eenvoud van haar aanpak. Geen grote
kantoren, maar lokale veldwerkers die dagelijks klaarstaan voor moeders,
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Of het nu gaat om
voedselpakketten, therapie, onderwijs of een luisterend oor, alles begint met
bewogenheid en geloof in herstel.

Dankbaarheid staat centraal in dit jubileum. Dankbaar voor de steun van velen
die jarenlang meeleven, bidden en geven én voor de nieuwe mensen die ons
werk ontdekken en besluiten mee te doen. Mission Possible is geen organisatie
op zichzelf, maar een beweging van verbondenheid. Samen dragen we Hoop
naar plekken waar wanhoop vaak de boventoon voert.

Met € 15.— per maand sta jij naast een moeder die vecht voor haar kind. Dat
blijft de kern van ons werk: niet toekijken van een afstand, maar dichtbij komen,
zoals Jezus ons leerde. Ontvang nu een gratis pollepel als je je aansluit bij onze
beweging van Hoop.

S Met het jubileum soepboek vieren we niet alleen 15
:,‘i‘ogya e jaar betrokkenheid, maar ook de toekomst. Want elke
¢ B "\i kom soep is een stap richting een betere wereld. Help
@ o -\ mee, bid mee en proef de Hoop, één lepel tegelijk
)

% boek
<
?bg e
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Ik zoek een land waar v

waar haat en nijd verdwe
en waar de mensen hand in
te samen leven in dat land.

Ik zoek een stad waar vrede is i

waar eenzaamheid te dragen is

en waar de mensen zorgen dat .
er niemand doodloopt in die stad

Ik zoek een huis waar vrede is
waar liefde ons tot woning is
en waar de mensen last en kruis
te samen dragen in dat huis

Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is
en die de mensen op doet staan,
de handen aan de ploeg te slaan.

oek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat:
een stad, een huis, een luchtkasteel, n
2ve God, vraag ik te veel?




